Serie: De goede boodschap van Lukas

Op de zeef
Schriftlezing(en): Luk 22:31-34, 54-62, 1 Petr. 1:5-7: Tekst: Luk.22:31-34,61-62
Zingen: Ps. 66:4 en 8, Ps. 41:6, Gez. 5:7 en 8, Ps. 31:5 en 17, Ps. 138:4

Hoofdpunten van de preek
Jezus waarschuwt Petrus, maar het gaat elke discipel aan (anderen hebben er geen last van).

1 Opgeéist (L22:31)
Petrus wordt met nadruk bij zijn oude naam aangesproken. Hij dankt zijn nieuwe naam
aan zijn geloofsbelijdenis. Hij moet echter niet vergeten wie hij in zichzelf is.

Satan (Gods tegenstander, de aanklager van de broeders) heeft het voorzien op elke
discipel. Hij heeft ze opgeéist (zoals Job) en permissie gekregen om ze op de zeef te nemen.

2 Gebeden (L22:32)
Jezus laat weten dat Hij al bij voorbaat, voordat de verzoeker ruimte krijgt, gebeden heeft.
Zijn gebed maakt verschil, dat is Gods kracht waardoor gelovigen bewaakt worden (ipet:s).

Jezus bidt de verzoeker niet weg, maar dat Petrus’ geloof niet stopt. Hij schrijft: u wordt door
het geloof bewaakt @ret1:5. Hij komt tot inkeer, maar zal wel vallen. Pijnlijk, nodig en genadig.

3 Verloochenen (L22:33-34)
Een waarschuwing begrijp je meestal achteraf. Petrus’ bereidheid is oprecht, maar hij
overschat zichzelf. Jezus ontdekt dat liefdevol en scherp. Hij zal door deze ervaring gaan.

Hij zal daardoor ontdekken dat, als Satan ons op de zeef neemt, al het zijne sneuvelt. De
haan herinnert ons aan onszelf. Petrus leert ook dat hij het alleen redt dankzij Jezus’ gebed.

4 Aangezien (L22:61-62)
Samen zijn Petrus en Jezus uit liefde voor elkaar in het hol van de leeuw. Waar hij Jezus
laat vallen, laat Hij hem niet los. Jezus keert Zich naar Petrus, opdat hij tot inkeer komt.

Jezus kijkt hem aan! Wat zou je dan zien? Jezus’ aanzien roept veel op: Petrus herinnert
Jezus’ woorden, gaat naar buiten en huilt bittere tranen. De pijn van liefde, die Judas miste.
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