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Struikelstenen in de weg naar Pasen 

Verspreid over Nederland liggen struikelstenen. Ze herinneren ons aan Joodse 

slachtoffers van het nationaalsocialisme in de Tweede Wereldoorlog. 

Struikelstenen zijn betonnen stenen van 10x10 cm die aan de bovenkant 

bedekt zijn met een dun messing plaatje. In dit plaatje zijn de gegevens 

gestanst van het slachtoffer, zoals naam, geboortejaar, datum van wegvoering, 

datum van overlijden, de naam van het kamp waar het slachtoffer overleden 

is of de plaats waar het slachtoffer gefusilleerd is.  

Struikelstenen vallen op door hun kleur en de weerkaatsing van het licht dat 

erop valt. Je aandacht wordt erdoor getrokken en je wordt uitgenodigd om 

even stil te staan en de informatie op de struikelsteen te lezen. Maar om de 

tekst te kunnen lezen moet je je knieën en je hoofd buigen. Je buigt op deze 

manier als het ware voor het slachtoffer. Je struikelt niet letterlijk, je ‘struikelt’ 

met je hoofd en je hart.  

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen ook over een 

struikelsteen: “Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een struikelblok. 

En: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden” (Romeinen 9:33).  

In deze Stille week ontdekken we stenen die je even stilzetten. Die je aandacht 

vragen voor wat er in Jeruzalem gebeurd is met rabbi Jezus van Nazareth. Hij, 

Gods Zoon, vraagt je om te knielen en je hoofd te buigen voor Zijn lijden en 

Zijn sterven. Struikelstenen – als een herinnering. Als een teken van je geloof 

en je verbondenheid met Hem.  
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Maandag 25 maart 2024  
 
Binnenkomst in stilte 
 

Lied: Hier in uw heiligdom (Wk 285) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Rein door uw zuiver bloed,  3. Heer, ik wil horen 
met zekerheid    uw zachte stem. 
dat wij geborgen   Laat and’re stemmen  
in uw liefde zijn,   in mij zwijgen. 
staan wij vrijmoedig hier  Open mijn ogen, Heer 
en antwoordt ons hart   opdat ik het licht 
op de roepstem van uw Geest.  van uw aangezicht zal zien. 

 

Schriftlezing: Lucas 19:29-40 
 

Stilte 
 

Lied: Op U mijn Heiland, blijf ik hopen (Wk 112) 
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
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3. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

Overdenking: Schreeuwende stenen 
 

Lied: Hef je hoofd omhoog (OTH 260) 
Hef je hoofd omhoog, 
want de Koning komt. 
Buig nu voor Hem en aanbid Hem. 
Zing... (hosanna voor de Heer). 
Vol van heerlijkheid 
is zijn majesteit. 
Breng nu ere aan de Here. 
Hij, de Koning, komt. 
 

Stilte 
 

Gedicht 
 

Gebed 
 

Vertrek in stilte onder muzikale begeleiding 
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Dinsdag 26 maart 2024 
 
Binnenkomst in stilte 
 

Lied: Hier in uw heiligdom (Wk 285) 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
2. Rein door uw zuiver bloed,  3. Heer, ik wil horen 
met zekerheid    uw zachte stem. 
dat wij geborgen   Laat and’re stemmen  
in uw liefde zijn,   in mij zwijgen. 
staan wij vrijmoedig hier  Open mijn ogen, Heer 
en antwoordt ons hart   opdat ik het licht 
op de roepstem van uw Geest.  van uw aangezicht zal zien. 

 

Schriftlezing: Lucas 20:9-20 
 

Stilte 
 

Lied: Vader, vol van vrees en schaamte (Wk 497) 
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melodie 1     melodie 2 

3. Vader, in dit uur der waarheid 4. Vul ons met uw Heil’ge Geest, geef 
keren w’ons tot U.   vuur en kracht steeds weer. 
O, vergeef ons, Heer, herstel ons, Ieder zal uw macht aanschouwen 
maak ons hart en leven nieuw.  dat wij uw Naam verhogen, Heer. (2x)

Overdenking: De afgekeurde Struikelsteen 
 

Psalm 118 (Wk) 
8. De steen, die door de tempelbouwers 10. De HEER is God, zijn gunst verheugde 
verachtlijk was een plaats ontzegd, ons oog en hart met vrolijk licht. 
werd tot verbazing der beschouwers Nu worde ’t offer onzer vreugde 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. op zijn altaren aangericht. 
Dit werk is door Gods alvermogen,  Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
door ’s HEREN hand alleen geschied. o God, U roemen wijd en zijd. 
Het is een wonder in onz’ ogen.  Laat aller lof ten hemel rijzen: 
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet. Gods liefde duurt in eeuwigheid. 
 

Stilte 
 

Gedicht 
 

Gebed     
 

Vertrek in stilte onder muzikale begeleiding 
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Woensdag 27 maart 2024 
 
Binnenkomst in stilte 
 

Lied: Hier in uw heiligdom (Wk 285) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rein door uw zuiver bloed,  3. Heer, ik wil horen 
met zekerheid    uw zachte stem. 
dat wij geborgen   Laat and’re stemmen  
in uw liefde zijn,   in mij zwijgen. 
staan wij vrijmoedig hier  Open mijn ogen, Heer 
en antwoordt ons hart   opdat ik het licht 
op de roepstem van uw Geest.  van uw aangezicht zal zien. 

 

Schriftlezing: Mattheüs 26:57-68 
 

Stilte 
 

Lied: Lam Gods, dat zo onschuldig (Wk 152) 
1. Lam Gods, dat zo onschuldig,  2. Niet Gij, nee ik moest sterven 
zo moedig en geduldig,   en ’s Vaders liefde derven 
aan’t schandlijk kruishout lijdt,  in eindeloze pijn! 
verdienden niet mijn zonden  Maar in uw mededogen 
die striemen en die wonden?  sloeg Gij op mij uw ogen 
Ik weet dat Gij onschuldig zijt.  en wilde mijn Verlosser zijn. 
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3. Dat ik U dankbaar nader,  4. O Godslam, nooit volprezen, 
O Voorspraak bij de Vader,  leer mij de zonde vrezen, 
wat is uw liefde groot!   waarvoor Gij stierf aan ’t kruis! 
Gij wilde mij hergeven   Deel mij uw grote vrede, 
het eeuwig, hemels leven  deel mij uw hemel mede 
en stierf daarom die wrede dood. en leid mij eens in ’t vaderhuis. 
 

Overdenking: Tempelstenen 
 

Lied: Diep, o God, voor U gebogen (Wk 141)  op de wijs van Psalm 42 

1. Diep, o God, voor U gebogen  2. Om van schuld ons te bevrijden, 
schuldig voor uw hoog gericht,  stierf uw Zoon de wreedste dood. 
krijg ik tranen in mijn ogen,  Laat wie zich aan Hem wil wijden, 
kleurt de schaamte mijn gezicht. houden wat Hij ons gebood. 
Maar, geloofd zij uw gena:  Geef als zonde ons omringt, 
Jezus stierf op Golgotha;  Jezus, dat uw liefd’ ons dringt 
voor een wereld, diep verloren,  om altijd voor U te leven, 
gaf U uwe Eengeboren.   die zich aan ons heeft gegeven!
 

Stilte 
 

Gedicht 
 

Gebed 
 

Vertrek in stilte onder muzikale begeleiding 
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Donderdag 28 maart 2024 
 
Binnenkomst in stilte 
 

Lied: Hier in uw heiligdom (Wk 285) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rein door uw zuiver bloed,  3. Heer, ik wil horen 
met zekerheid    uw zachte stem. 
dat wij geborgen   Laat and’re stemmen  
in uw liefde zijn,   in mij zwijgen. 
staan wij vrijmoedig hier  Open mijn ogen, Heer 
en antwoordt ons hart   opdat ik het licht 
op de roepstem van uw Geest.  van uw aangezicht zal zien. 

 

Schriftlezing: Johannes 19:12-16 
 

Stilte 
 

Lied: Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (Wk 153) 
1.  Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in  deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 
 

2. ’k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 
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3. O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: 
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. 
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden 
de vloek der zonden. 
 

4. God is rechtvaardig, ja, een God der wrake; 
en Hij is liefde, Hij wil zalig maken. 
Zie hier de schalen die ten volle wegen 
én vloek én zegen. 
 

5. Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? 
Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen, 
nu ik van vijand Gods en tegenstander 
in vriend verander. 
 

6. Daar G’U voor mij hebt in de dood gegeven, 
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
mijn hart niet wijden? 
 

7. Laat mij, o Heer, uw wond’re wijsheid prijzen, 
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, 
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen 
als sterkte roemen. 

Overdenking: Het Mozaïekterras  
 

Lied: Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem (OTH13 112) 
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem  

met een kruis op zijn rug  

en een doornenkroon,  

Hoor, de menigte schreeuwt en roept:  

'Kruisig Hem!'  

Zo gaf God zijn eigen Zoon. 

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,  

als de Koning der Joden wordt Hij veracht.  

Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan  

als Hij roept: 'Het is volbracht!'  

  



STILLE WEEK  Wilhelminakerk  |  pagina 11  |  25 t/m 28 maart 

 

(Refrein)  Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,  

Dat U het kruis voor ons droeg.  

U bewijst uw genade aan ons telkens weer.  

Uw genade is mij genoeg.  

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,  
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.  
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,  
U bent Jezus, de hoogste Heer.  
 

(Refrein) 
 

Uw genade is mij genoeg. (2x) 
 
Stilte 
 

Gedicht 
 

Gebed 
 

Vertrek in stilte onder muzikale begeleiding  
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Bronvermelding: Het thema en de deelthema’s, enkele tekst- en 
liedkeuzes en delen van de overdenkingen voor deze liturgie zijn 

van de hand van ds. Jan K.C. Kronenberg (Leeuwarden).  
Meer informatie is te vinden op www.stilleweek.nl  

Van harte welkom in de kerkdiensten 
 
Goede Vrijdag 29 maart     Paaszondag 31 maart 
19.30 uur              9.30 en 16.00 uur 
 

 
 
 

De steen waar bouwers niets in zagen, 
die werd de cruciale steen, 

door God als hoeksteen aangedragen. 
Zijn werk verwondert iedereen! 

(Psalm 118:6 DNP) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


