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1. Samenzang | Vaste Rots van mijn behoud 
 

Vaste Rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op Uw trouw, 
laat mij rusten in Uw schaûw, 
waar het bloed, door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 
Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 

niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik om mijn zonden ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 
 
Eenmaal als de stonde slaat 
dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit d’ aardse woon’ 
opklimt tot des Rechters troon, 
Rots der eeuwen, in Uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 

 
2. Welkom en opening | ds. J.J.A. Geerts 
 
 
 

3. Samenzang | Medley “Dienen” 
 
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot Uw lof en dienst bereid. 
 
Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot Uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van Uw wet. 
 
Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus’ licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
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Maak ons tot een licht voor de volken, 
een stralend licht voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
Maak ons tot een woord voor de volken, 
een levend woord voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 
 
En bouw uw koninkrijk in de volken,  
Uw wil geschied' in de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst. 
Bouw Uw koninkrijk in ons. Bouw Uw koninkrijk op aard'! 
 
4. Koorzang | Rejoice 
 

- Dank voor het leven    (J. Bredewout) 
 

In stilte kom ik tot U Heer,  
U bent altijd nabij. 
Uw sterke armen om mij heen, 
vrede, geborgenheid. 
Grote liefde ongekend, 
grote liefde ongekend.  
In stilte kom ik tot U Heer, 
U bent mij altijd nabij. 
 
Dank voor het leven; elke dag  
geeft mij weer toekomst en hoop. 
Uw zon schijnt door mijn tranen heen 

en schenkt een regenboog; 
de belofte van Uw trouw,  
de belofte van Uw trouw. 
Dank voor het leven; elke dag  
geeft mij weer toekomst en hoop. 
 
Eer aan de Vader en de Zoon 
en aan de Heilige Geest, 
van nu aan tot in eeuwigheid, 
tot in eeuwigheid. 
Halleluja, amen, halleluja, amen.  

 
- Lord, I stretch my hands to You   (J. Althouse) 
-  

 Heer, ik strek mijn handen naar U uit, ik weet geen andere hulp. 
 Als U me helemaal alleen laat, waar moet ik dan heen, O Heer? 
 Heer, ik geef mijn ziel aan U. Ik zoek Uw zorg en liefde.  
 Ik heb geen andere zegeningen nodig dan die van U hierboven. 
 Heer, ik vraag U: geef mij geloof en help mij het te begrijpen. 
 En Heer, als ik dit leven zal verlaten, houd mij dan in Uw hand. 
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- Heer, hoe lang duurt nog het wachten  (J. Bredewout) 
-  

Heer, hoe lang duurt nog het wachten, 
hoeveel dagen, hoeveel nachten,  
blijven onze lampen branden? 
Ons geloof dreigt te verzanden,  
in de zeeën van de tijd. 
 
Heer, hoe klinken onze zangen 
en gebeden van verlangen. 
In de lampen die nog schijnen, 
dreigt de olie te verdwijnen, 
daar ons klein geloof bezwijkt. 
 
Heer, leer ons gelovig wachten, 
maak ons waakzaam in de nachten. 
Voed met olie ons vertrouwen, 
moedig op Uw Woord te bouwen, 
op Uw komst geheel bereid. 
 
Eenmaal klinken de trompetten, 
en verdwijnen aardse wetten. 
Als de bruidstoet zal verschijnen, 
en de Heer met als de zijnen, 
in de feestzaal binnen schrijdt. 

 
5. Instrumentaal 
 

- Concerto in D     (P. Locatelli) 
- Gabriel’s Oboe     (E. Morricone) 
- Anema e core     (S. D’ Esposito) 
 
6. Presentatie | stichting “VerenigdeHoop” 
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7. Collecte & samenzang | Eens als de bazuinen klinken 
 

Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer', dan is Uw pleit beslecht. 
 
Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 

en Uw hofstad in te gaan: 
Heer', laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan. 
 
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist'ren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 

 
8. Instrumentaal 
 

- Instrospection     (R. van Otterloo) 
- Rondo a Capriccio    (L. van Beethoven) 
 
9. Koorzang | Rejoice 
 

- The Majesty     (trad.) 
-  

 Halleluja, de majesteit en glorie van Uw Naam. Halleluja! 
 

- For the beauty of the earth   (J. Rutter) 
  

 Voor de schoonheid van de aarde, 
 voor de schoonheid van de hemel, 
 voor de liefde die vanaf onze geboorte 
 over en om ons heen ligt; 
 Heer van alles, tot U richten wij 
 onze vreugdevolle lofzang. 
   

 Voor de schoonheid van elk uur, 
 van de dag en van de nacht, 
 heuvel en dal, en boom en bloem, 
 zon en maan en sterren van licht; 
 Heer van alles, tot U richten wij 
 onze vreugdevolle lofzang. 
 

 Voor de vreugde van de menselijke liefde, 
 broer, zus, ouder, kind, 
 vrienden op aarde en vrienden hierboven, 
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 voor alle vriendelijke gedachten en mildheid; 
 Heer van alles, tot U richten wij 
 onze vreugdevolle lofzang. 
 

 Voor elk van Uw perfecte gaven,  
 zo vrijelijk aan ons gegeven,  
 menselijke en goddelijke genaden,  
 aardse bloemen en hemelse knoppen. 
 Heer van alles, tot U richten wij 
 onze vreugdevolle lofzang. 
 

- Vader in de hemel     (M. den Toom) 
-  

Onze Vader in de hemel, 
Uw Naam wordt geheiligd; 
Uw Koninkrijk zal komen 
en Uw wil geschiede in de hemel,  
o Vader, zo ook op aarde. 
Onze Vader in de hemel. 
Geef ons heden on daag’lijks brood; 
vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven on ze schuldenaren. 
Leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos van de boze. 
Want van U, want van U, 
van U is het koninkrijk tot in eeuwigheid. 
Halleluja, amen! 

 
10. Sluiting  
 
11. Samenzang | Medley “Hoop” 
 

Wat vlied' of bezwijk,  
getrouw is mijn God, 
Hij blijft aan mijn zij  
in 't wisselend lot; 
moog 't hart soms ook sidd'ren  
in 't heetst van de strijd, 
zijn liefd' en ontferming  
vertroosten m' altijd. 

Als God mij vertroost,  
is 't kruis niet te zwaar, 
dan ken ik geen vrees  
in 't bangste gevaar, 
dan win ik al strijdend  
vertrouwen en kracht 
en zing ik mijn psalmen  
in duistere nacht. 
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Ik roem in mijn God,  
ik juich in Zijn trouw, 
de rots mijner ziel,  
waar 'k eeuwig op bouw. 

Ik zal Hem nog prijzen  
in 't uur van mijn dood, 
dan rijst nog mijn loflied:  
"Zijn goedheid is groot!" 

 
Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 
Voor hen, die 't heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemd'lingschap vergeten, 
en wij, wij zijn in 't Vaderland! 

 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  

Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

  



BENEFIETconcert t.b.v. VerenigdeHoop  |  pagina 8  |  9 februari 2024 
 

 
 
 
Stichting VerenigdeHoop heeft als doel het bieden van hulp vanuit christelijke, 
Bijbelse waarden in landen die behoren tot derde wereld / ontwikkelingslanden. De 
stichting realiseert haar doel onder meer door medische apparatuur die in 
Nederlandse ziekenhuizen afgeschreven is, opnieuw gebruiksklaar te maken en te 
transporteren. Hierbij is technische ondersteuning en instructie van groot belang om 
de lokale hulpverlening te verzelfstandigen. Dit vergroot de zelfredzaamheid, zodat 
ook in de toekomst de geboden hulp blijft bestaan. Een oud Chinees spreekwoord zegt 
immers: ‘Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag, leer een man vissen en 
hij heeft eten voor heel zijn leven.’ Dát is wat stichting ‘VerenigdeHoop’ voor ogen 
heeft: hulp voor nu, maar ook voor in de toekomst! 
 
Het actuele project: 

Op dit moment beschikt de stichting over 7 stuks 
couveuse systemen. Deze couveuses worden volledig 
gereviseerd en voorzien van de nodige randapparatuur 
inclusief energievoorziening. Het doel is om de huidige 
couveuse die nu door de stichting Amacet gebruikt wordt 
te vervangen voor een eigentijds goed werkend en 
betrouwbaar model. Door dit te realiseren worden de 

overlevingskansen voor de prematuren en pasgeboren baby's sterk vergroot. Helaas 
overlijden er veel kinderen door gebrekkige en 
onvolledige zorg. De kindersterfte in Uganda is zeer 
groot. 1 op de 24 kinderen overlijdt voor hun 5e 
levensjaar vanwege het ontbreken van gerichte 
medische zorg. Door het plaatsen van goede en 
betrouwbare couveuse systemen neemt de 
overlevingskans voor pasgeborenen toe.  
 
Giften: 
Voor het realiseren en continueren van deze activiteiten is er financiële ondersteuning 
nodig. We hopen dat u VerenigdeHoop een warm en bewogen hart toedraagt en dat 
u dit wilt uiten door ons te ondersteunen.  

 
 
Uw steun is onmisbaar! 
Doneer/scan de QR-code,  
elk bedrag wordt zeer 
gewaardeerd.  
Alvast hartelijk bedankt! 


